Liturgie Openluchtdienst Voorthuizen zondag 22 juni 2025

Thema: Ik zie jou
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Teksten liturgie voor de Openluchtdienst Voorthuizen van zondag 22 juni 2025

-Thema: Ik zie jou

-Voorgangers: Jan Esveldt, Atze Buursema, Leanne van der Hoef

Met muzikale begeleiding door band onder leiding van Rinelle van den Top

-Zingen voor de dienst: Dit is een morgen als ooit de eerste (Liedboek 216)

Dit is een morgen als ooit de eerste

Zingen de vogels geven hem door

Dank voor het zingen dank voor de morgen
Beide ontspringen nieuw aan het woord

Dauw op de aarde zonlicht van boven
Vochtige gaarde geurig als toen

Dank voor gewassen grassen en bomen
Al wie hier wandelt ziet het is goed

Dag van mij leven licht voor mijn ogen
Licht dat ooit speelde waar Eden lag

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping
Dank opgetogen Gods nieuwe dag

-Zingen voor de dienst: Here der Heren, Koning der Koningen (Hemelhoog 593)

Here der Heren
Koning der Koningen
U wil ik eren

U wil ik lofzingen
Rots aller eeuwen

U bent mijn vesting
Mijn vaste burcht

Bij wie ik schuil

Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja
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Eer aan de Vader

Die alle dingen schiep
Eer aan de Zoon

Die mij tot leven riep
Eer aan de Geest

U maakt ons samen één
U alleen

U heb ik lief

Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja

-Zingen voor de dienst: U maakt ons één, U bracht ons tezamen (Opwekking 194)

Wordt Uw wil gedaan

Dan bindt het ons saam

ledereen zal deel zijn van Uw gezin
Wordt Uw wil gedaan

Dan bindt het ons saam

ledereen zal deel zijn van Uw gezin

U maakt ons één

U bracht ons tesamen

Wij eren en aanbidden U

U maakt ons één U bracht ons tesamen
Wij eren en aanbidden U

Wordt Uw wil gedaan

Dan bindt het ons saam

ledereen zal deel zijn van Uw gezin
Wordt Uw wil gedaan

Dan bindt het ons saam

ledereen zal deel zijn van Uw gezin

U maakt ons één

U bracht ons tesamen

Wij eren en aanbidden U

U maakt ons één U bracht ons tesamen
Wij eren en aanbidden U

-Woord van welkom
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-Zingen: God van licht (Opwekking 807)

In mijn twijfels mijn verdriet

In mijn falen ontbreekt U niet

In Uw liefde reist U mee

U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee

In mijn onrust neemt U mijn hand

In mijn vragen houdt Uw Woord stand
In uw liefde reist U mee

U bent de rust als het stormt op zee

U bent de rust als het stormt op zee

God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust

Waar U woont

Waar U woont

Waar U woont

Waar U woont

Storm en golven vrees ik niet

In de morgen zing ik mijn lied

In Uw liefde reist U mee

U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee

God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust

Waar U woont

Waar U woont

Waar U woont

Waar U woont
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U schijnt feller dan de sterren
Heer U leidt ons door de storm
U schijnt feller dan de sterren
Heer U leidt ons door de storm
U schijnt feller dan de sterren
Heer U leidt ons door de storm
U schijnt feller dan de sterren
Heer U leidt ons door de storm

God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust

Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont

-Votum en groet
-Ontsteken van het licht
-Zingen: Licht dat ons aanstoot in de morgen (Liedboek 601)

1

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

zo zwaar en droevig als wij zijn

niet uit elkaars genade vallen

en doelloos en onvindbaar zijn.

Pagina 5 van 15
Liturgie Openluchtdienst Voorthuizen 2025



2
Licht, van mijn stad de stedehouder,

aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Koor Rozelaar gaat zingen: Dit is De Dag

Dit is de dag

Dit is de dag

Die de Heer ons geeft

Die de Heer ons geeft

Weest daarom blij

Weest daarom blij

En zingt verheugd

En zingt verheugd

Dit is de dag die de Heer ons geeft
Weest daarom blij en zingt verheugd
Dit is de dag, dit is de dag

Die de Heer ons geeft

Dit is de dag

Dit is de dag

Die de Heer ons geeft

Die de Heer ons geeft

Weest daarom blij

Weest daarom blij

En zingt verheugd

En zingt verheugd

Dit is de dag die de Heer ons geeft
Weest daarom blij en zingt verheugd
Dit is de dag, dit is de dag

Die de Heer ons geeft
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-Koor Rozelaar gaat zingen: kleuren, kleuren

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw

Rood met geel wordt oranje
blauw met geel wordt groen

ja, met kleuren kan je

heel veel dingen doen

kleur een leuke kleurplaat

maak een schilderij

kneed een prachtig beeld met
mooie kleuren klei

Refrein

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw

Alles wat God gemaakt heeft

is door Hem gekleurd

en door al die kleuren

word je opgefleurd

zon en regen samen?

kijk dan eens omhoog

en zie al die kleuren in de regenboog

Refrein

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren

rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw

-Leefregel
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-Zingen: Here Jezus, om Uw woord (Liedboek 314, 1 en 2)

1

Here Jezus om Uw woord

Zijn wij hier bijeengekomen
Laat in 't hart dat naar U hoort
Uw genade binnenstromen
Heilig ons dat wij U geven
Hart en ziel en heel ons leven

2

Ons gevoel en ons verstand

Zijn o Heer zo zonder klaarheid

Als Uw Geest de nacht niet bant
Ons niet stelt in 't licht der waarheid
'T Goede denken doen en dichten
Moet Gij zelf in ons verrichten

-Gebed
-Zingen: een parel in Gods hand

Weet je, dat de vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,

Een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen!

Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat, ik ben niks waard!

Nou heb ik weer de ranja om gegooid, ik leer echt nooit!

M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg!

Weet je, dat de vader je kent.
Weet je, dat je van waarde bent.
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,

Een parel in Gods hand.

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks!
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Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er zijn!
Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben jij", God houdt van mij.
God houdt van mij!

Ik weet, dat de vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand,

Een parel in Gods hand.

-Kinderen gaan naar het kinderprogramma
-Schriftlezing: Psalm 8 (bijbel in gewone taal vertaling)

1 Een lied van David, voor de zangleider. Op de wijs van het lied “De vrouw uit de
stad Gat”

2 Heer onze Heer, groot is Uw macht, overal op de aarde! In de hemel klinkt een lied
over Uw macht.

3 Zelfs kleine kinderen zingen over U. Uw macht is zo groot, dat U al Uw vijanden
verslaat.

4 Ik kijk naar de hemel die U hebt gemaakt. Ik kijk naar de maan en de sterren die U
daar een plaats hebt gegeven.

5 En ik denk: een mens is niet belangrijk, en toch denkt U aan hem. Een mens is
maar klein, en toch vergeet U hem niet.

6 U hebt de mensen veel macht gegeven, ze zijn bijna zo machtig als goden!

7 Ze mogen heersen over alles op aarde. U hebt hun alles gegeven:

8 De schapen en de koeien, alle dieren op het land.

9 Ook de vogels in de lucht, en de vissen in de zee, alle dieren in het water.

10 Heer onze Heer, groot is Uw macht, overal op aarde!

-Zingen: Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam (Hemelhoog 591)

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,

tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Heer, onze Heer, die aard' en hemel schiep,
zeeén en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
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U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer,

verlossing door Uw bloed.

U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer,

ons lied een loflied zijn,

dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

-Verkondiging

-Zingen: in het Engels; Goodness of God de goedheid van God, (Opwekking 849)

| love You Lord, For Your mercy never fails me;
Ik hou van U; uw genade blijft me dragen;

All my days, I've been held in Your hand;

Dag aan dag, in de palm van uw hand.

From the moment that | wake up

Van de morgen tot de avond,

Until I lay my head,

Als ik weer slapen ga,

| will sing of the goodness of God.

Zing ik steeds van de goedheid van God.

All my life You have been faithful

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
All my life You have been so, so good

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
With every breath that | am able,
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

| will sing of the goodness of God.

Zing ik steeds van de goedheid van God.

| love Your voice, You have led me through the fire.
Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen.
In darkest night You are close like no other.
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U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.
I’ve known You as a Father,

Heer, ik ken U als een Vader,

I’'ve known You as a Friend,

Ik ken U als een vriend.

And | have lived in the goodness of God.
Ik leeft met U, in de goedheid van God.

All my life You have been faithful.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
All my life You have been so, so good!
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
With every breath that | am able,
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

| will sing of the goodness of God.

Zing ik steeds van de goedheid van God.

Your goodness is running after, its running after me,
Uw goedheid is altijd bij mij,

Is dag en nacht bij mij.

Your goodness is running after, its running after me.
Uw goedheid is altijd bij mij,

Is dag en nacht bij mij.

With my life laid down, | surrendered now,

Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer,

| give You everything, oh Lord!

Ik geef U alles, Heer!

Your goodness is running after, its running after me.

Uw goedheid is altijd bij mij,
Is dag en nacht bij mij.

All my life You have been faithful.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
All my life You have been so, so! good
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
With every breath that | am able,
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

| will sing of the goodness of God.

Zing ik steeds van de goedheid van God.
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| will sing of the goodness of God.

Ja, ik zing van de goedheid van God.

-Gebeden

-Kinderen komen terug van het kinderprogramma

-Zingen; Heer U doorgrondt en kent mij (Opwekking 518)

Heer U doorgrondt en kent mij
Mijn zitten en mijn staan

En U kent mijn gedachten
Mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond o Heer,

Die zijn voor U bekend.
En waar ik ook naar toe zal gaan,
Ik weet dat U daar bent.

Heer U bent altijd bij mij

U legt Uw handen op mij

En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen.

Heer U bent altijd bij mij

U legt Uw handen op mij

En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen,

Elke dag.

Heer U doorgrondt en kent mij
Want in de moederschoot

Ben ik door U geweven,

U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder Heer
Dat U mijn leven kent

En wat er ook gebeuren zal,
Dat U steeds bij mij bent.

Heer U bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij,

Liturgie Openluchtdienst Voorthuizen 2025

Pagina 12 van 15



En om mij heen.

Heer U bent altijd bij mij

U legt Uw handen op mij

En U bent voor mij, en naast mij,
En om mij heen.

Elke dag.
-Kindermoment
-Collecte
Scan de QR-code om te betalen voor
Openluchtdienst Voorthuizen.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 26 mei 2027.

-Zingen: zegen mij op de weg die ik moet gaan (Hemelhoog 473)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij

Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus komt tot mij

Als de Bron van leven

Die ontspringt diep in mij
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Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn

O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen

Hier in de woestijn

Wachtend op Uw milde regen

Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van Uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

(Bridge)

Vader maak ons tot een zegen

Hier in de woestijn

Wachtend op Uw milde regen

Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van Uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van Uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

-Zegen door de voorgangers
-Zingen: ga nu heen in vrede (Hemelhoog 472)

Ga nu heen in vrede

Ga en maak het waar

Wat wij hier beleden samen met elkaar
Aan uw daag'lijks leven

Uw gezin uw werk
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Wilt u daaraan geven
Dan bent u Gods kerk
Ga nu heen in vrede

Ga en maak het waar

Ga nu heen in vrede

Ga en maak het waar

Wat wij hier beleden samen met elkaar
Neem van hieruit vrede

Vrede mee naar huis

Dan is vanaf heden

Christus bij u thuis

Ga nu heen in vrede

Ga en maak het waar

Geniet van de koffie met wat lekkers, en de muziek.

Hartelijk dank voor uw komst!
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